
De Nederlandse Geloofsbelijdenis          Artikel 27 & 28  

De kerk 
De kerk is de plaats waar Christus met zondaren wil samenzijn. Daar is ten diepste alles mee gezegd, als 

het gaat om het geheimenis van de kerk. Jezus Christus is niet alleen het Hoofd van de kerk, maar Zijn 

werk is ook het kloppend hart. Hij is het die zijn kerk vergadert in deze wereld. Mensen die bij de kerk 

behoren, vergaderen dus niet zichzelf, maar zij worden vergaderd tot de gemeente van Christus. Hij roept 

hen door Zijn Geest.  

 

 

 

 

Een eigentijdse weergave:  Artikel 27: De kerk 

Wij geloven dat er één katholieke of algemene kerk is. God vergadert ons namelijk als gelovigen, die al 

hun heil van Jezus Christus verwachten. Wij zijn gewassen door Zijn bloed en geheiligd en verzegeld door 

de Heilige Geest. Gods kerk is er altijd al geweest, vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot aan het 

einde toe. Christus is een Koning, die niet zonder onderdanen kan zijn. 

De kerk wordt door God staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld, al lijkt ze soms heel klein 

en zie je bijna niets meer van haar. Zo was het bijvoorbeeld ten tijde van koning Achab in Israël, toen God 

zevenduizend mensen ervoor bewaarde om voor Baäl te knielen. Gods kerk is niet gebonden aan bepaalde 

plaatsen of personen, maar verspreid over heel de wereld. Ondanks alle verschillen die er zijn, vormt zij 

een eenheid door de Heilige Geest en de kracht van het geloof.  

Artikel 28: de kerk 

Wij geloven dat er buiten de kerk geen heil is. Daarom mag niemand zich aan haar onttrekken en denken 

dat hij zichzelf kan ‘redden’. Wij behoren ons bij haar aan te sluiten, om een gemeenschap en een eenheid 

te vormen. Wij nemen haar onderricht en leiding aan, buigen onder het gezag van Jezus Christus……. 

                              (uit: Een eigentijdse weergave, door dr. W. Verboom) 
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Om over na te denken: 

� Wat betekent de uitspraak van de kerkvader Cyprianus (+ 250):  

‘Je kunt niet God hebben als vader, als je de kerk niet als moeder hebt’.  

� Hoe komt het dat de kerk in West-Europa zo klein geworden is?  

Kan het weer veranderen?  

� Welke gevaren bedreigen de kerk van nu? Noem ze eens. 

Wat is volgens u/jij het grootste gevaar voor de kerk?  

� Hoe is de verhouding kerk – Israël? 
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                                Jezus zegt: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen’. Mat. 28:20. 

Geen mens is in staat om op eigen 

houtje zijn geloof levend te houden. 

Geloof maakt je afhankelijk:  

- afhankelijk van het Brood des 

levens, dat is Jezus. 

- en afhankelijk van Zijn 

lichaam, dat is de gemeente. 

Ons woord kerk komt van het griekse  woord 

kuriakè, dat betekent: ‘wat van de Heere is’. 

Gemeente – Geroepenen uit (de wereld) 


